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Op de valreep 

  

Een druk jaar en we blijven doorstomen 

Het was voor ons een leuk jaar. We hebben weer regelmatig 

meegedaan aan wedstrijden (en niet onverdienstelijk), we 

hadden een Herfstclinic en we hebben bij andere dojo’s 

meegetraind. Verder waren er dingen te vieren. We kregen er 

een welverdiende zwarte band bij (Koen) en sensei Armand 

ontving zijn tweede dan. Shihan nam deel aan seminars in het 

buitenland en natuurlijk gingen onze leerlingen de nodige 

stappen vooruit. 

 

Gelukkig zijn we verbonden aan een organisatie die ook ons 

steeds weer nieuwe uitdagingen voorlegt. We zijn nog lang 

niet klaar met leren en geven de nieuwe dingen ook met veel 

plezier aan jullie door. 

 

Het is ook fijn dat we steeds weer nieuwe leerlingen krijgen. 

We hebben daar ruimte voor: voldoende goede instructeurs. 

  

 

Wedstrijden / Seminars 
 

Meteen in januari/februari zijn de eerste wedstrijden al weer 

gepland.  

Eind januari is er ook een Seminar in Griekenland, waar een 

aantal van onze dojo aan deelnemen.  

In de groepsapp houden we jullie uiteraard op de hoogte en 

voor de vechters zullen we de Fight-app weer gaan 

gebruiken. 
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Kampvuren en speciale trainingen 
 

Naast de trainingen, wedstrijden en gastbezoeken vinden we het 

ook altijd leuk om tijdens de “kampvuur” bijeenkomsten iedereen 

(ook de ouders) wat beter te leren kennen. We doen dat 

traditioneel voor de kerstdagen en begin januari. Iedereen is altijd 

welkom! 

 

Verder (een beetje afhankelijk van de kalender) proberen we altijd 

een Valentijntraining, Halloweentraining en Pietentraining te 

houden.  

 

Vakanties 
 

Iedereen weet inmiddels dat wij de schoolvakanties 

aanhouden. Als het weer het toelaat lassen we soms een 

buitentraining in. Eén voorwaarde: minimaal 8 personen. 
 

 

Betalingen 

 
In de eerste week van het kwartaal wordt het lesgeld 

geïncasseerd. In januari samen met het Bondsgeld.  

De laatste jaren hebben we het lesgeld op dezelfde hoogte 

kunnen houden. Het eerste kwartaal in het nieuwe jaar zal dat 

nog steeds hetzelfde zijn. We wachten even de zaalhuur voor 

het volgend jaar af om te zien of we het lesgeld op dezelfde 

hoogte kunnen houden.  

 

Voor de extra trainingen hoeft nooit extra betaald te worden. 

De examens moeten via de betaalverzoeken/tikkies worden 

betaald(achteraf). Kyu examens kosten € 20 en slipexamens 

€ 5. Dubbele examens kosten het dubbele. 

 

 

Herfstclinic 

 
Na de zomervakantie is het al snel tijd voor de jaarlijkse 

Herfstclinic. Meestal het eerste weekend in oktober. Hou dat 

weekend vrij!  

Voor beginners of vergevorderden, voor de allerjongsten en 

de minder jongeren.  

Het programma zal weer lopen vanaf zaterdagochtend t/m 

zondagmiddag.  
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Kleding, bescherming, wapens (bo, tonfa) 
 

Onze karatepakken (gi’s) zijn voorzien van het kanji-teken 

(links op de borst geborduurd) en worden geleverd met een 

dojo-badge. In principe heb je al een band, maar mensen die 

net binnenkomen krijgen ook een witte band.  

Als beginner heb je natuurlijk ook bescherming nodig: 

handschoenen, scheen-/wreefbescherming en eventueel  

een toque (kruisbescherming heren), helm en 

borstbescherming voor de dames. 

 

Verder hebben we tassen, t-shirts, stootkussens in alle maten, 

etc. Laat het ons weten als je iets zoekt dan helpen we je 

verder.  

 

Als je dit via ons aanschaft, scheelt het geld en weet je zeker 

dat je het goede materiaal hebt.  

 

Voor nu wens ik jullie een mooie, gezellige jaarwisseling en ik 

hoop jullie bij de oliebollentraining te zien op vrijdag 12 

januari. 

De eerste “gewone” les in het nieuwe jaar  is op dinsdag 9 

januari.   

 

 

 

Osu! 

Sensei Jenny 

 

 

 


