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Wat was het warm en wat was het leuk! 
 

Het weekend van 21 en 22 juni waren we getuige van het 

meest recente evenement van Katsu Heiwa, onze dojo. 

In 2019 hadden we ons laatste Kamp in Kroatië (totaal 15 

keer plaatsgevonden) en nu, in 2025, hebben we onze 

11e Clinic in Rotterdam (10 keer een Herfstclinic en nu de 

eerste Zomerclinic) achter de rug. 

 

We waren in eerste instantie een beetje voorzichtig met 

de voorspellingen m.b.t. de opkomst, maar deze viel niet 

tegen. In tegendeel. Integendeel.  

 

Geweldig ook dat we alles met onze eigen Senseis 

hebben kunnen regelen. Nog leuker: aan het eind van 

de tweedaagse Clinic hadden we er nog een shodan 

bij: Binh.  

Uit de reacties blijkt dat er naast goede resultaten 

(niemand gezakt) ook positief is gescoord op 

kameraadschap, zelfvertrouwen en plezier.  

 

21 juni 2025 

Maar … wat was het warm. De eerste dag stond, na 

trainingen in de zaal die begonnen om 07.00 uur met Ido 

Geiko door sensei Armand, het ontbijt, kumite training 

door shihan en sensei Wout en kihon lessen door senseis 

Armand, Koen, Max, Laut en Jenny en nog meer 

trainingen in de zaal, in het teken van een stevige 

buitentraining. Deze training (o.l.v. sensei Max) werd nog 

zwaarder door de temperatuur (boven de 30 graden), 

maar er was ook “verkoeling” door de duik in het water. 

De Picknick viel door de temperatuur en de gloeiende 

zon in het water ( … ), dus de lunch vond plaats in de 

school.  

 

“zijn de eitjes gekookt?” ”Nee, rauw. Je kunt ze op de 

stoep bakken”. 

 

Na de lunch werden we nog een keer tot het uiterste 

gedreven door Sensei Mike en toen was het tijd voor de 

traditionele Rijsttafel. 
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Sen en Binh hadden ’s avonds nog hun exameneis te 

volbrengen (eerste kyu en shodan). Zij verzorgden de 

bunkai van de tweede en vijfde Pinan. Ontzettend goed 

gedaan. Shihan was erg tevreden. 

 

Om negen uur sloten we de deuren van de school (iets 

eerder dan gepland, maar dat mocht wel gezien de 

temperatuur) om de volgende ochtend om 09.00 uur 

allemaal weer fris klaar te staan voor een nieuwe dag.  

 

22 juni 2025 

10 nieuwe deelnemers dienden zich aan om de laatste 

dag nog mee te doen, onder meer Nick Barelds 

(shodan) die Sunna, Sky en Flint mee had genomen.  

Senpai Doron was in de ochtend zeer succesvol in het 

losmaken van onze spieren die veel hadden geleden.  

Gedurende de dag werden de meeste examens 

afgenomen. Soms in kleine groepen soms klassikaal en 

een enkeling individueel, maar uiteraard worden de 

prestaties in de dojo gedurende de laatste periode 

meegenomen.  

 

De dag en de clinic werd afgesloten met Pizza (geen 

periode voor oliebollen) en uiteraard de uitreiking van 

de certificaten, medailles en een tas of handdoek naar 

keuze.  

 

Als je al zo veel jaren Kampen en Clinics organiseert 

loopt het als een geoliede machine. Iedereen heeft zijn 

taak met genoeg ruimte voor eigen inbreng. 

Mentorschap zorgt dat vanaf groene band onze 

karateka’s met kennis en kunde worden bijstaan en het 

uiteindelijk brengen tot (assistent) instructeurs.  

 

Hoeveel deelnemers waren erbij?  

We hebben nog 1 medaille over. Dus 49. 

Hoeveel trainingsuren waren er? 

Zaterdag: 10 uur volwassenen / 7 uur jeugd 

Zondag: 6,5 uur volwassenen / 5,5 uur jeugd 

En iedereen heeft alles meegedraaid! 

Zoals sensei Mike hierboven laat zien 

hadden we als aandenken een 

handdoek of een tas. Heb je de een 

gekozen en wil je ook graag de 

ander? Dat kan. Ook leuk als 

kadootje voor iemand? Vraag sensei 

Jenny. 


